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LICHT IN DE DUISTERNIS
D O O R  J O H A N  
V A N  D E R  K L O O S T E R
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Het is een schitterende show, Aquanura in
de Efteling. Dat vind ik tenminste. Om
18.15 uur is het donker en hebben zich
allerlei bezoekers rond een grote vijver
verzameld. Ze zijn getuige van een show
met fonteinen en allerlei licht- en
geluidseffecten. Het is écht een spektakel. 
Half misselijk van de achtbaan waar ik iets
te kort op elkaar in geweest ben, kijk ik er
met ons gezin naar. 

Als je denkt dat het over is, komt er een
nog mooier effect. Ik vind het ongelooflijk
knap hoe dit bedacht is. 

De volgende ochtend loop ik weer langs
de vijver, want we mogen nog een dag het
park in. Als je goed kijkt, zie je de
technische middelen die voor de show
zorgen. Het roept bij mij de vraag op hoe
het zou zijn als de show in het volle licht
gehouden wordt. 

I n  d e z e  u i t g a v e

‘ L A T E N  W E  G A A N
K I J K E N ’

K E R S T  2 0 2 3  

K O R T  N I E U W S

V A N  D E
B E S T U U R S T A F E L

K I J K  N A A R  D E  V O G E L S

Zou het dan ook zo spectaculair zijn? Ik
denk dat het een heel stuk minder
indrukwekkend is. Dan zie je een sproeier
waar een lamp op schijnt. Maar dat
lamplicht is veel minder krachtig dan het
licht van de zon.

De duisternis kan een hoop verborgen
houden. Best handig bij zo'n show. Best
handig in je eigen leven. Het lijkt dan nog
heel wat. Maar wat als de Here Jezus, Het
Licht, alle duisternis verdrijft? 



Draagkracht

We zijn op zoek naar mensen die mee
willen doen met het pionierswerk in
Schollevaar. Wilt u hierin iets
betekenen? Er zijn verschillende
mogelijkheden, we zoeken graag
samen naar uw mogelijkheden! 

Neem contact op  met Johan van der
Klooster voor meer informatie (06-
439888704)

Kerstmaaltijd

Het meisje keek verwachtingsvol op naar
haar moeder: ‘Zullen we daarheen gaan?’
Haar moeder leek het ook wel wat.
‘Maar’, was haar vraag ‘mogen wij daar
wel komen?’ 

Ik benadrukte dat zij en haar kinderen
zeer welkom waren. ‘Als dat zo is, dan
willen we weleens in het kerkgebouw
kijken en zo’n dienst meemaken.’

. 
En zo zaten ze onlangs op de voorste rij
met z'n allen. Ze hadden zelfs nog iemand
meegenomen. (Misschien wel met de
uitnodiging: ‘Laten we gaan kijken’.) 

Na het Ere zij God liep ik een stukje naast  
deze jongere de kerkzaal uit. ‘Hoe vond je
het?’ vroeg ik. ‘Mooi! Morgenochtend ga
ik weer!’ sprak ze stralend. 

Of dat ook gebeurd is, weet ik niet. Maar
ze wil gaan kijken. Ze wil op pad gaan om
te ontdekken wat God tegen haar zegt!

Ze gaan kijken, de herders. Lukas schrijft
dat ze tegen elkaar zeggen: ‘Kom, we
gaan naar Bethlehem. Want God heeft
ons verteld wat er gebeurd is. Laten we
gaan kijken.‘
Laten we gaan kijken.  Laten we gaan.

Er klinkt iets van nieuwsgierigheid in door.
De herders gaan op zoek naar het Kind.
Het doet me denken aan een jongere die
het Familiehuis bezoekt. Ze komt
regelmatig met haar moeder en zusjes.
Verhalen uit de Bijbel en liedjes kent ze
nog van haar tijd op de kinder- en
meidenclub. En van school. 

Tijdens de bijeenkomst van november was
ze de koning te rijk. Ze had namelijk een
boekje met uitleg over de Bijbel
‘gewonnen’ toen we het ruilspel deden.
En, nog mooier, ze kreeg een echte Bijbel.
Meteen begon ze er in te lezen. 

Half etend, half bladerend, kwam ter
sprake wat het programma van de
kerstbijeenkomst op 24 december zou
zijn. Dat we met elkaar wilden gaan eten
en dat wie interesse had de
kerstnachtdienst kon bezoeken. 
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'LATEN WE GAAN KIJKEN'
D O O R  J O H A N  
V A N  D E R  K L O O S T E R



Kinderhuiskamer 

Praatuur Kinderclub de VerrekijkerOntmoeting rond de maaltijd

Crea ochtend

KERST 2023
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Kerstnachtdienst

Familiehuis Schollevaar



Op Kerstavond, zaterdag 24 december, is
de Kerstnachtdienst gehouden. 
Het thema was ‘Je bent geliefd!’. Ds.
Stefan Honing heeft de dienst geleid en er
was  muzikale medewerking van het
jongerenkoor Anthem o.l.v. Vincent
Spoeltman. Klik hier om de dienst te
bekijken.

K E R S T N A C H T D I E N S T  

Ontmoeting is een tweejaarlijkse uitgave van de
Ontmoetingskerkgemeenten. Dit betreft de
Hervormde Wijkgemeente Schollevaar en de
Christelijke Gereformeerde Kerk Rotterdam-
Oost/Capelle aan den IJssel.

C O L O F O N Het blad biedt achtergrondinformatie en -
verhalen met betrekking tot het missionaire
werk dat vanuit de Ontmoetingskerk
plaatsvindt. 
Het blad wordt samengesteld door de missionair
werker. Eindredactie vindt plaats door het
bestuur van Stichting Samen in Schollevaar. 

Suggesties voor verhalen, informatie of
gebedspunten graag aanleveren bij Johan van
der Klooster: 06-43988704 of
johanvdklooster@ontmoetingskerkonline.nl
Het adres van de Ontmoetingskerk is
Zevensprong 4, te Capelle aan den IJssel. 

KORT NIEUWS

Het Praatuur is in september gestart. Half
december is er een kerstmaaltijd
gehouden. 
Interesse om 1x per 2 weken te helpen?
van harte welkom! Neem daarvoor
contact op met Els Nieuwenhuis, 06-
37192684
praatuur@wijkwinkelschollevaar.nl

P R A A T U U R
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 25 augustus is de creaochtend weer
gestart. Het is mooi om te merken dat er
goede gesprekken gevoerd worden
tijdens het knutselen. Het brengt mensen
dichterbij elkaar. 
Vrijdag 22 december is er met elkaar
geluncht. 

C R E A - O C H T E N D

Dankbaar wordt teruggekeken op het
afgelopen seizoen. Het seizoen wordt
afgesloten met een etentje. 
Na de kerst hoopt de kring elkaar weer te
ontmoeten op 18 januari.

B I J B E L K R I N G  ' B I J  D E
B R O N '

Kinderclub de Verrekijker is in september
weer gestart. Tussen de 2 en 10 kinderen
zijn om de week aanwezig. 23 december
hebben we kerstfeest met elkaar gevierd.
Na de kerstvakantie start de club weer op
20 januari. 

V E R R E K I J K E R

Van 10 tot 14  juli 2023 is de sportweek
gehouden. 
Tijdens het middagprogramma (13.30 tot
16.00 uur), voor kinderen van de
basisschool,  was het thema 'steengoed,
keigaaf'. 
De tekst 'Vertrouw altijd op de Heer,
alleen op Hem, want de Heer is een rots
sinds mensenheugenis' is aangeleerd
(Jesaja 26 vers 4). 
's Avonds werd er gesport met tieners. 

In 2024 staat de sportweek gepland van
15 tot en met 19 juli. 
Meehelpen? 

Neem contact op met Annelies van der
Klooster 06-23076645 voor meer
informatie. 

S P O R T W E E K

Elke donderdag om de 14 dagen komen
we met zo’n 20 mensen bij elkaar voor een
lekkere maaltijd. Vooraf is er koffie en
thee. Het is ook altijd gezellig om elkaar te
ontmoeten. Met de Kerst hebben we een
bijeenkomst gehad. 
In januari 2024 bestaat deze activiteit 30
jaar! Iets om dankbaar voor te zijn. 
Ook zin in een gezellige maaltijd? Op 11
januari is er weer een maaltijd, vanaf 16.15
uur. 

O N T M O E T I N G  R O N D  D E
M A A L T I J D

Er wordt dankbaar teruggekeken op het
afgelopen jaar. Veel mensen zijn geholpen
met het ordenen van hun administratie,
het doen van belastingaangifte of op een
andere manier. 
Nieuwe vrijwilligers zijn welkom en nodig.
Interesse? Neem contact op met Arie
Ouwens: aaouwens@outlook.com

W I J K W I N K E L
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Met deze ‘branding’ willen we al onze
communicatie vormgeven, zodat het voor
iedereen duidelijk is dat de activiteiten bij
elkaar horen en door dezelfde mensen
worden georganiseerd.

In de tussentijd is ook een nieuw logo
ontworpen en vastgesteld. U ziet het
nieuwe logo boven dit stukje staan.
De naam Samen in Schollevaar heeft niet
per se iets christelijks in zich. Daar is
bewust voor gekozen, omdat ook wordt
samengewerkt met bijv. de gemeente
Capelle die geen subsidies verstrekt voor
missionaire/religieuze activiteiten.

Tegelijk lopen we uiteraard niet weg van
onze roeping en doel. Er is dan ook bewust
voor gekozen om het kerkgebouw
onderdeel te laten zijn van het logo. Op
deze manier is het voor veel mensen in
Schollevaar direct duidelijk dat de
Ontmoetingskerk de activiteit
organiseert.

VAN DE
BESTUURSTAFEL

In het vorige magazine werd al even
genoemd dat er plannen waren om het
werk een overkoepelende naam te geven
en ook een website te ontwikkelen
waarmee we het werk presenteren. Deze
website is voor de wijkbewoners nuttig,
maar ook voor potentiële fondsen is het
van groot belang om een goed beeld te
krijgen wat er allemaal gebeurt en welke
verbanden er zijn tussen activiteiten. 

In de afgelopen maanden is dit hard
gegaan en is deze nieuwe naam
vastgesteld en wordt er intussen ook hard
gewerkt aan de ontwikkeling van een
website. 

Zoals u wellicht al had meegekregen is de
nieuwe naam van al het diaconaal en
missionaire werk in de wijk Schollevaar
vanuit de Ontmoetingskerk Samen in
Schollevaar.
De naam van stichting Kruispunt Oost is
ook officieel gewijzigd naar stichting
Samen in Schollevaar.

D O O R  L E O N  V A N  D E N
B E R G
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We hopen en bidden dat dit bij mag
dragen aan onze missie om inwoners van
Schollevaar te ontmoeten, te helpen en bij
de Here Jezus te brengen.

Daarnaast willen u hartelijk danken voor
uw steun in gebed, geld of tijd in het
afgelopen jaar en wensen we u Gods
zegen over het komende jaar van harte
toe!

“Eer zij aan God in de hoogste hemelen,
en vrede op aarde, in mensen een
welbehagen” (Lucas 2:14)



KIJKEN
NAAR
VOGELS

December 2019 schreef ik voor het eerst
dit blad. Het leek me goed om al het
missionaire werk in Gods handen te
leggen en een aantal gebedspunten te
benoemen. Daarbij verwees ik naar de
Bijbel, waarin de Here Jezus ons wijst op
de vogels. God zorgt voor hen. Zo mogen
ook wij vertrouwen dat Hij weet wat we
nodig hebben. 

Bidt en dankt u met ons mee? 

D O O R  J O H A N  V A N  D E R
K L O O S T E R

Leg uw last op de HEER en Hij zal u

steunen

—  P S A L M  5 5  V E R S  2 3

Gebedspunten:

We danken dat mensen de Wijkwinkel
weten te vinden en zich kwetsbaar
durven op stellen. 
We bidden voor mensen die
eenzaamheid ervaren. 
Wilt u danken voor de
Kinderhuiskamer? En bidden dat het
een plek mag blijven waar Gods liefde
gevoeld mag worden? 
We danken voor Creaochtenden. Voor
de waardevolle contacten die er
onderling zijn. En voor nieuwe mensen
die betrokken zijn.
We bidden en danken voor het werk
dat vanuit de stichting  gebeurt. Om
wijsheid bij het besturen. We danken
voor de nieuwe naam en de
vormgeving die bedacht is en bidden
dat het een goede uitwerking mag
hebben. 
We danken voor de bijeenkomsten van
het Familiehuis het afgelopen jaar. En
voor de interesse die er onder
bezoekers is om meer van de Here God
te willen weten. Wilt u bidden dat Gods
Geest verder werkt in hun levens?

J A A R G A N G  4 ,  N U M M E R  8 P A G I N A  6

O N T M O E T I N G

We danken voor de Ontmoeting rond de
maaltijd, voor iedereen die erbij
betrokken is. We danken dat deze
activiteit al bijna 30 jaar plaatsvindt. 
We bidden voor alle kringen en groepen
mensen die gewend waren om met
elkaar rondom Gods Woord samen te
komen. 
We bidden dat de voorbereidingen voor
de sportweek voorspoedig mogen
verlopen. En dat er voldoende mensen
aan het sportteam deel nemen. 
We danken voor kinderclub De
Verrekijker en bidden dat volgend
seizoen nieuwe kinderen mee gaan
doen. 
We bidden voor al het Welzijnswerk dat
in de wijk gebeurt. Dat het goed voor
mensen is. 
Voor alles wat de Heilige Geest doet in
de wijk Schollevaar en ver daarbuiten
willen we danken.


